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Openingslied: Dit huis van mensen.  

Voorgangers komen binnen tijdens dit lied.  

 

Woord van welkom (Janneke) 

 

Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie hier allemaal zijn gekomen en dat het zó vol zit. Als 

je aan de andere kant zit voelt dat toch heel anders. Voor ik wat over de viering wil zeggen is 

het denk ik op zijn plaats dat ik iets vertel over wie er voor jullie staat. Een nieuw gezicht, 

hier in de Zwanenhofviering.  

 

Ik ben Janneke Huizinga, 32 jaar en woonachtig in het mooie Borne. Een paar jaar geleden 

besloot ik ’t roer om te gooien en weer te gaan studeren. Theologie. Ik verliet het onderwijs 

na 10 jaar voor een nieuw vak. Ik werk als ouderenpastor bij de Protestantse Gemeente in 

Eibergen en ben daarnaast ook veel bezig met trouwdiensten en uitvaarten. Ik ben getrouwd 

met Annemiek en moeder van 3 heel leuke (maar drukke) kinderen van bijna 5, 4, en 2. En er 

zijn er nog twee onderweg; mijn vrouw is in verwachting van een eeneiige tweeling die in ’t 

voorjaar worden verwacht. Die hadden we zelf ook niet helemaal zien aankomen, maar zijn 

ontzettend blij met dit mooie nieuws.  

 

Zo, dan weet je een beetje wie je voor je hebt. Toen Alouis me belde of ik interesse had om 

eens een keer voor te gaan bij de Zwanenhof leek me dat wel een heel leuke uitdaging. En zo 

dook ik samen met een hele leuke werkgroep afgelopen januari in het thema 

verdraagzaamheid. Een best pittig thema, besefte ik me achteraf toen ik de keuze aan Alouis 

had doorgegeven.  

 

Verdraagzaamheid, daar gaan we het vandaag over hebben. Gine maakte een prachtig 

bloemstuk. Een bloemstuk op een spiegel, omdat we vandaag absoluut in de spiegel moeten 

gaan kijken. Dat kan best confronterend zijn. De gevlochten klimop als symbool van Gods 

trouw. Die ondanks die confronterende spiegel over ons waakt. En de kaars voor 

verdraagzaamheid. Een hoopvol licht dat we hopen te ontsteken. Niet alleen voor vandaag, 

maar ook voor morgen.  

 

In de voorbereiding op deze dienst lazen we lezingen uit Lucas, Johannes, Galaten en 

Efeziërs. Bekende verzen kwamen langs, zoals eentje die vele van ons vast kennen. ‘Wie 

zonder zonde is, werpe de eerste steen.’  

 

Maar wat betekenen die verzen voor ons? En hoe kunnen we hiermee aan de slag? Hoe 

zorgen we er voor dat we vandaag, na deze viering, handvatten hebben om hier mee om te 

gaan? Ik kan jullie zeggen; het was een best ei om te leggen. Ik wens jullie een dienst toe 

waarin je durft te kijken naar jezelf. . En dat we straks de dienst uitlopen met nieuwe moed 

om dit lastige onderwerp aan te vliegen. Galaten 9 schrijft: laten we daarom het goede doen, 

zonder op te geven. En dat wens ik ons allemaal toe. Dat we elke dag weer opnieuw streven 

om het goede te doen. Ook als dat niet elke dag lukt. Een fijne viering. 



2 
 

 

Openingsgebed  (door Janneke) 

 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  

laat mij vergeven wie mij beledigde,  

laat mij verzoenen wie in onmin leven,  

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  

 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  

niet bemind te worden, maar te beminnen.  

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  

door te verliezen, dat men vindt  

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.  

 

Amen.  

 

 

Gebed van ontferming (door Janneke)  

 

Heer, wij bidden om ontferming.  

Dat we ons durven toevertrouwen aan U.  

Help ons en leer ons vertrouwen  

dat U er bent en blijft.  

 

We bidden om ontferming  

voor onszelf en voor allen die ons lief zijn 

U kent de weg die wij gaan 

Dank  dat wij op U mogen vertrouwen.  

 

We bidden om ontferming  

voor alle mensen op deze aarde 

Houdt ons dicht bij U.  

 

Heer, we bidden om ontferming  

voor ieder kind op aarde.  

voor ieder die kwetsbaar is.  
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Heer we bidden om ontferming.  

Open onze ogen en onze harten.  

U blijft altijd dezelfde.  

 

Amen. 

 

Lied: Boek jij bent geleefd. 

 

 

Tekst: ‘Ken je mij’ door Sylvia.  

 

Weet je mij beter dan ik?  

Ken je mij? 

Wie ben ik dan? 

Weet je mij beter dan ik? 

Ogen die door de zon heen kijken, zoekend de plek waar ik woon, ben je – beeldspraak voor 

iemand die aardig is en onmetelijk ver, die niet staat en niet valt en niet voelt als ik, niet 

koud en hooghartig. 

Hier is de plek waar ik woon: een stoel op het water, een raam waarlangs het opklarend 

weer of het vallende duister voorbij vaart. Heb je geroepen? Hier ben ik. 

Ik zou één woord willen spreken, ooit, dat waar en van mij is dat draagt wie ik ben, dat het 

houdt, en rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt: ik ben jouw zuiverste zelf, vrees 

niet, versta mij, ik ben. 

Ben jij de enige voor wiens ogen niets is verborgen van mijn naaktheid? Kan jij het hebben, 

als niemand anders, dat ik geen licht geef, niet warm ben, dat ik niet mooi ben, niet veel, dat 

geen bron ontspringt in mijn diepte, dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander. Ben ik door 

jou, zonder schaamte, gezien, genomen, door niemand minder? Zou dat niet veel teveel 

waar zijn? 

Ken je mij?  

Wie ken je dan?  

Weet jij mij beter dan ik?  

Ken je mij?  

Wie ben ik dan? 

Weet je mij beter dan ik 

 

 

Stilte (instrumentale begeleiding)  
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Lezing (door Joyce)  

 

Lucas 6 ; 27-38. 

27 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie 

haten,28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.29 Als iemand je 

op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je 

bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. 30. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis 

je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 

behandelen. 32. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de 

zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33. En is het een verdienste als je 

weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.34. 

En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terug verwachten? 

Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35. Nee, heb 

je vijanden lief doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan 

zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want 

ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 36. Wees barmhartig zoals jullie 

Vader barmhartig is. 37. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel 

niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.38. Geef, dan 

zul je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat 

zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie 

worden gebruikt. 

 

Lied ‘De woorden die wij spraken’ 

 

Overdenking (Janneke)  

 

Verdraagzaamheid, afgelopen januari gingen we daar als werkgroep mee aan de slag. Een 

groot begrip, want hoewel we allemaal denken te verstaan wat er mee bedoelt word zien we 

in de wereld  met name een gebrek aan verdraagzaamheid. En ik denk dat we met z’n allen 

wel kunnen concluderen dat er  op ’t gebied van verdraagzaamheid nog veel resultaat te 

boeken is.  

 

Maar voor ik een betoog hou voor het belang van verdraagzaamheid wil ik even inzoomen 

op de letterlijke betekenis van dit begrip.  De Van Dale zegt:  

‘Bereid andersdenkenden te verdragen: = tolerant.  

 

Bereid andersdenkenden te verdragen. Meteen een pittige opgave. Want als we eens eerlijk 

reflecteren op onszelf; hoe verdraagzaam waren we afgelopen week? Toen we het met 

iemand over politiek hadden? Hoe verdraagzaam was je toen de discussie over ’t 

immigratiebeleid oplaaide? Hoe verdraagzaam was je naar mensen die anders dachten dan 

jij? Gaf je ruimte voor de andersdenkende? Of schoof je hem/haar/die meteen in een hokje, 

Drukte je er je stempel op en was de kous voor jou daarmee af?  
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Als we spreken over tolerantie leggen we de schuld graag buiten onszelf.  

We drukken snel een stempel op iemand als diegene wat anders denkt of stemt dan dat wij 

doen. We zoeken, heel menselijk, de intolerantie graag bij anderen. Maar onszelf als 

intolerant bestempelen lijkt een grote opgave. 

 

Terug naar die term van Van Dale: Bereid andersdenkenden te verdragen. Dus ook jij, als 

bijvoorbeeld linkse kiezer die de PVV kiezer wegzet als harteloze stemmer. Ook jij, als je iets 

vind over het bouwen van het AZC in het dorp naast je, óf als je er tegen verzet. Of als je 

daar weer iets van vind.   

 

Au. Dat is best een vervelende conclusie, kwam ik achter tijdens het typen van deze 

overdenking. Want dat betekende dat ik gisteren nog ontzettend onverdraagzaam was 

tegenover een mede-Bornenaar die zich pittig uitsprak over onze verzorgingsstaat. Of laatst 

toen ik een felle discussie voerde met een collega over de eeuwige pietenkwestie.  

 

Verdraagzaam zijn. Het is dus écht niet zo makkelijk…want we hebben zó snel ons oordeel 

klaar. Maar hoe ziet verdraagzaamheid er dan uit? Want, het is leuk om hier te vertellen hoe 

onverdraagzaam we allemaal zijn…maar hoe vliegen we het dan wel aan En wat kunnen we 

leren uit de lezing en teksten die we net hebben gehoord?  

 

Als iemand een klap uitdeelt, hóef je hem niet terug te slaan. Je kunt het ook verdragen, 

over je heen laten komen en besluiten om er afstand van te nemen. Hoe moeilijk dat soms 

ook is. Dat betekent niet dat je met iedereen vrienden hoeft te zijn. Dat betekent niet dat je 

overal je schouders bij op hoeft te halen. Dat betekent niet dat je structureel jezelf moet 

wegcijferen. Integendeel. Als jij je best doet om de ander te begrijpen, om vanuit 

verdraagzaamheid te luisteren naar iemands verhaal, ontstaat er ruimte. Voor je je oordeel 

meteen veilt: probeer je in te leven in waar een opmerking vandaan komt. Respectvol te 

luisteren naar iemand, ook al is het niet jouw mening. Iemand zijn verhaal laten doen zonder 

dat jij er meteen doorheen gaat met jouw mening.  Want als jij open staat voor de ander, zul 

je merken dat de ander ook meer gaat openstaan voor jou. Als jij verdraagzaamheid aan je 

medemens laat zien zul je zien dat je het – en écht niet altijd – terug krijgt. Vanuit die 

verdraagzaamheid ontstaat er ruimte voor de ander en voor  jezelf. Kunnen er bijzondere 

gesprekken en ontmoetingen ontstaan.  

 

Onze grootste inspiratiebron is Jezus. Want als iemand verdraagzaam was was Hij het. Hij 

sloeg niet terug. Lucas 6 vers 29 schrijft: Als iemand je op de wang slaat, biedt hem dan ook 

de andere wang aan’. Jezus deed het. Lucas 6 vers 37: Oordeel niet, dan zal er niet over jou 

geoordeeld worden. Jezus deed het. 

Heb je vijanden lief. Jezus deed het. Jezus liet ons zien wat verdraagzaamheid is. Jezus 

verdroeg zijn dood voor ons. Wat een inspiratiebron was hij. En ook voor hem was dat niet 

altijd makkelijk. Aan ’t kruis voelde hij zich ook verlaten, zelfs door zijn hemelse vader. Maar 

hij verdroeg het. Hij liet ons de ultieme vorm van verdraagzaamheid zien. En daar mogen wij 

nog elke dag uit putten, uit die lessen van hem.  
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Mijn eerste overdenking hier…en het is geen nieuw onderwerp. Het is een boodschap die je 

wellicht al veel vaker hebt gehoord. Misschien wordt je er zelfs wel een beetje moedeloos 

van dat dit onderwerp wéér de revue passeert. Maar zolang dit nog ver te zoeken is zullen 

we deze boodschap moeten blijven herhalen. Zullen we allemaal samen er de schouders 

onder moeten zetten. Samen met je buurman die heel anders denkt dan jij. Samen met je 

collega die er soms anders in ’t leven staat dan jij. Samen met een ieder die hier zit met 

zijn/haar overtuiging. We zijn broeders en zusters. We zijn mensen. Blijf het menselijke zien 

in elkaar en blijf jezelf afvragen; bij wie begint verdraagzaamheid?  

 

Veel succes. Amen.  

 

 

Stilte 

 

Lied: ‘Gebed van Franciscus’ 

 

Collecte  

 

Muzikale intermezzo  

 

Voorbede met acclamatie (Arie) 

 

Gij die uw Naam hebt uitgeroepen in ons gezicht 

Ga mee in ons midden, maak ons u(w) eigen 

Houd ons gaande tot waar het land is 

waar Gij zijt alles in allen, liefde, sterk als de dood 

 

Acclamatie 

Goede God, 

Dank voor de oases op de weg van ons leven, 

waar we ons kunnen laven aan uw liefde en inspiratie 

samen met mensen die het met U willen wagen en ook met elkaar 

Zo ook vanmorgen, waar we woorden hoorden van die Ene 

die zijn leven aan ons gaf, dwars tegen alle krachten van de dood in 

met en peilloze ruimhartigheid die telkens weer nieuw is voor ons 

Geef dat de opdracht om Jezus’ liefde tot onze vijanden na te volgen, 

en om het welzijn te bevorderen van wie ons tegenstaan 

dat dat ons niet verlamt, 

maar geef ons creativiteit en praktisch inzicht om nieuwe wegen te bewandelen 

in het spoor van Franciscus 
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voorbeden op briefjes 

 

– voor mensen die in hun eigen leven 

moeite hebben zich staande te houden, 

die over het hoofd worden gezien, 

of onder de voet gelopen, 

die veel voor hun kiezen krijgen, 

dat zij vast kunnen houden aan wat hen beweegt, 

dat zij in alle emoties, drukte en vlagen van moedeloosheid, 

blijven leven vanuit hun hart, 

dat zij mensen ontmoeten die hen daar in steunen. 

– Voor leidinggevenden en politici 

om de moed om afstand te nemen van bedreigend en gewelddadig gedrag 

 

Goede God omring hen en ons allen met uw liefde 

en zie wat in de stilte van onze harten leeft 

en wat de een niet voor de ander zeggen kan. 

 

stilte 

 

Onze Vader (Arie)  

 

Vredeswens (Arie)  

 

Dat we mensen zullen zijn van de weg, de weg van liefde en vrede, ontvangen en geven, 

ontvangen door te geven . Wensen wij dat  elkaar nu van harte toe (door elkaar met de ogen 

te groeten, hand op het hart: voordoen en/of zeggen) 

 

Zegenbede (Janneke)  

 

De Heer zij vóór je, om je de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij áchter je, om je in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij ónder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen. 

De Heer zij ín je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt. 

De Heer zij óm je héén, als een beschermende muur, als anderen over je heen vallen. 

De Heer zij bóven je, om je te zegenen. 

Zó zegene je de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Slotlied: ‘Om warmte gaan wij een leven’ 


